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Met groot verdriet nemen wij geheel onverwacht en veel te vroeg afscheid van onze geliefde collega

Thierry Sampimon (1 mei 1981 – 1 juli 2020)

Thomas Rustemeyer1, Yael Kon2, Myrte Stok3, Sylvie Franken1 | Fotografie: Bergman Klinieken

Er is niets dat voorgoed verdwijnt, 
als men de herinneringen bewaart

1. Dermatoloog, Amsterdam UMC, Amsterdam
2. Dermatoloog, Dr. Wikler Klinieken, Purmerend
3. Dermatoloog, Polikliniek De Blaak, locatie Rijswijk

IN MEMORIAM

Hij was een zeer gewaardeerd, betrokken en uitermate kundige dermatoloog, maar vooral een bijzonder geliefd mens. 
Kenmerkend voor hem was zijn oprechte interesse in mensen, zowel privé als beroepsmatig. Hij stond altijd voor iedereen klaar.

Thierry had vele passies: reizen over de hele wereld, yoga, balletvoorstellingen, mode en vooral lekker eten. 
Koken deed hij het liefst voor zoveel mogelijk mensen en als collega mocht je tijdens de lunch hier volop van meegenieten.  

Thierry kon je imponeren met zijn humor en mooie glimlach, maar boven alles was hij een heel mooi mens 
die wij met veel pijn in ons hart zullen missen.

Wij zijn ontzettend blij dat Thierry ons pad heeft gekruist en wij hem hebben leren kennen als vriend en collega.
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